
  NỘI DUNG ÔN TẬP NGỮ VĂN 8 

BÀI TẬP 1:  

Câu 1: 

Đọc đoạn văn sau rồi trả lời câu hỏi bên dưới:  

Dù biết thói quen không tốt nhưng nhiều người trẻ vẫn cứ đổ thừa, quy lỗi 

thường xuyên. Chẳng hạn mỗi khi không thuộc bài, chưa làm bài tập về nhà 

theo yêu cầu của giáo viên một số học sinh chẳng bao giờ dám nhận trách 

nhiệm, thẳng thắn thừa nhận, xin lỗi giáo viên...mà “ thủ sẵn” một vài lý do để 

đổ lỗi như: nhà cúp điện, bệnh đột xuất... Thói quen này rất phổ biến , đến 

mức khi được đề cập đến  hầu hết ý kiến cho biết đều đã từng viện cớ để đổ lỗi 

cho người khác, cho các điều kiện bên ngoài khi mắc lỗi. 

 (Theo Nhật Hạ, Trâm Anh- Báo Thanh niên) 

a/ Nêu nội dung chính của đoạn văn trên. 

b/Tìm một biện pháp nghệ thuật trong đoạn văn trên và nêu tác dụng của biện pháp 

nghệ thuật này? 

c/ Phân tích cấu tạo của câu ghép “ Thói quen này rất phổ biến, đến mức khi được 

đề cập đến hầu hết ý kiến cho biết đều đã từng viện cớ để đổ lỗi cho người khác, 

cho các điều kiện bên ngoài khi mắc lỗi” 

Câu 2: 

Hãy viết một đoạn văn nghị luận ngắn (15 -20 câu) nêu suy nghĩ của em về  hiện 

tượng trên. 

    GỢI Ý: 

- Trong cuộc đời, ai cũng sẽ mắc lỗi lầm 

- Nhận ra sai lầm và tìm cách sửa chữa mới là điều đáng quý 

- Luôn nhắc nhở bản thân không được tiếp tục phạm lỗi tương tự 

- Sai lầm dù nhỏ cũng sẽ để lai hậu quả 

- Tuy nhiên không phải sai lầm nào cũng có thể khắc phục được, nhiều khi 

phải trả giá đắt 

- Hãy suy nghĩ cẩn thận trong mọi việc trước khi hành động, lắng nghe ý 

khiến, lời khuyên từ người có kinh nghiệm 

- Nên bao dung trước những lỗi lầm và tạo cơ hội cho người sửa chữa . 

 

BÀI TẬP 2: 

Câu 1: 

Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi bên dưới: 

 Mỗi một người đều có  vai trò trong cuộc sống này và đều đáng được 

ghi nhận. Đó là lý do để chúng ta không vì thèm khát vị thế cao sang này rẻ 



rúng công việc bình thường khác. Cha mẹ ta, phần đông , đều làm công việc 

rất đỗi bình thường.Và đó là một thực tế mà chúng ta cần nhìn thấy, để trân 

trọng, không phải để mặc cảm, để bình thản tiến bước, không phải để tự ti. 

Nếu tất cả đều là doanh nhân thành đạt thì ai sẽ quét rác trên đường phố? Nếu 

tất cả đều là bác sỹ nổi tiếng thì ai sẽ là người dọn vệ sinh bệnh viện? Nếu tất 

cả đều là nhà khoa học thì ai sẽ là người tưới nước cho những luống rau? Nếu 

tất cả đều là kỹ sư phần mền thì ai sẽ gắn những con chíp vào máy tính? Phần 

đông chúng ta  sẽ là người bình thường. Nhưng điều đó không thể ngăn chúng 

ta cố gắng vươn lên từng ngày. 

a/Nêu nội dung chính của đoạn văn trên. 

b/ Tìm các câu nghi vấn trong đoạn văn trên ? 

c/Tìm một câu ghép và phân tích cấu tạo của câu ghép đó? 

Câu 2: 

Hãy viết một đoạn văn nghị luận ngắn ( 15-20 câu) nêu suy nghĩ của em về “ sống 

có ích”. 

      GỢI Ý: 

- Sống có ích là đem lại lợi ích, những giá trị tốt đẹp cho xã hội bằng việc 

làm cụ thể 

- Xung quanh ta có biết bao người  bình thường nhưng đều là những người 

sống có ích, thầm lặng đóng góp sức mình để xây đắp cuộc đời 

- Hãy là người sống có ích 

- Tuy nhiên không được an phận, thiếu ý chí khát vọng vươn lên thì cuộc 

sống sẽ mất dần ý nghĩ 

- Điều quan trọng trong cuộc đời là khẳng định giá trị của bản thân thông qua 

những đóng góp tích cực cho xã hội 

- Không ngừng nuôi dưỡng khát vọng vươn lên 
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